
Beleidsplan 

 

De Vereniging ontplooit haar diaconale activiteiten in trouw aan het Rooms- 

Katholieke geloof en in overeenstemming met de kerkelijke leer, onder het 

herderschap van Paus en Bisschoppen. Zij weet zich in het bijzonder verbonden 

met de Bisschop van ’s-Hertogenbosch. 

 

De Vereniging “Apostolaat van Troost” zal haar doel trachten te bereiken 

door: 

 

Gebed 

Het “Apostolaat van Troost” tracht de mensen een luisterend oor te bieden en 

samen te bidden om hen tot troost te zijn. 

 

Gesprekken 

Het Apostolaat wil ook met de mensen in gesprek gaan en wanneer nodig 

adviseren. Daardoor hopen wij hun pijn te verzachten en de lijdende mens te 

bemoedigen om met zijn beproevingen om te kunnen gaan. 

 

Het Apostolaat is gebaseerd op twee teksten: “Komt allen tot Mij die belast en 

uitgeput zijn, Ik wil u rust en verkwikking verschaffen. Want mijn juk is zacht en 

mijn last is licht”. (Mt. 11, 28-29) en die van apostel Paulus: “Gezegend is God…, 

de God van alle vertroosting. Hij troost in al onze tegenspoed, zodat wij in staat 

zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God 

ontvangen”. (2 Kor.1, 3-4) 

Het “Apostolaat van Troost” heeft in het kader van bijzondere inzet van 

diaconie tot doel ruimte te bieden aan mensen die ernstig lijden onder hun 

verdriet. Die zich hierin gevangen en beklemd voelen waardoor uitzicht 

ontbreekt om vrij adem te halen. Dit doet zij in het geloof dat de Heilige Geest 

met ons is. 

 
 


